Liederen voor de Kerstviering
donderdag 24 december 20.00 uur

Sta op en schitter, je licht is gekomen ...

O Radiant Sun O radiant Son! True light of God
in plaats van ‘Lord of all being’ Enlight’ning each and eVv'ry soul,
You come into our world and shine;
O radiant sun! your glorious light May we, O Christ, your light behold.
Shines brightly at this midnight hour;
Filling the heav’ns with joy and love, Word become flesh, dwell in us now;
And to the earth, redeeming pow'r. That we may know your grace and truth.
Your glory shines from age to age;
Incarnate Word who was with God Shine in us now, O living Son!
Since time began and evermore,
All things in you were brought to birth; i ili
Only in you, true life is found. Stille nanfit,;ﬁ?jllz:ngge nacht
O radiant Son! in you is life, Stille nacht, heilige nacht,
Your radiant life, lights ev'ryone. David’s Zoon, lang verwacht,
You shine your light into the dark Die miljoenen eens zaligen zal,
And darkness does not overcome. Werd geboren in Betlehems stal

U zij, koning, de eer.
U zij, koning, de eer.



Stille nacht, heilige nacht,
Die aan ons redding bracht,
Hoort de herders van Betlehem,
Loven God met jubelstem.
Hem zij dank en eer.

Hem zij dank en eer.

Stille nacht, heilige nacht,
Eeuwen lang reeds verwacht.
Hoort hoe engelen zingen verblijd;
‘Vrede op aard’ klinkt het wijd en zijd.
Christus de Redder is daar!
Christus de Redder is daar!

Arise to Greet the Lord of Light

Na de mededelingen

Arise to greet the Lord of light
You people of his choice.
In uncreated glory bright,
He bursts upon our inward sight,
And bids the heart rejoice,
And bids the heart rejoice!

Towards his light shall kings be drawn
This majesty to see;

And in the brightness of the dawn
Shall see the world in hope reborn,
In justice full and free,

In justice full and free.

The holy light in Judah’s skies
Calls sages from afar.

The hope of kings they recognise
Which, in the virgin mother’s eyes,
Outshines the guiding star,
Outshines the guiding star.

This majesty for long concealed
From longing human sight,

In Jesus Christ is now revealed,
And God'’s eternal promise sealed
In love’s unending light,

In love’s unending light.

Slotlied (door Herman van Veen en allen):
't Is geboren, het godd'lijk kind

't Is geboren, het godd'lijk kind
komt herders, speelt op uw feestschalmeien
't is geboren, 't godd'lijk kind
dat ons allen zo teer bemint.

Ik zie een engel die daar gezwind
dalend over de groene weiden
Ik zie een engel die daar gezwind
Bij hun schaapkens de herders vindt.

't Is geboren, het godd'lijk kind
komt herders, speelt op uw feestschalmeien
't is geboren, het godd'lijk kind
dat ons allen zo teer bemint.

't Is geboren, het godd'lijk kind
komt herders, speelt op uw feestschalmeien
't is geboren, het godd'lijk kind
dat ons allen zo teer bemint.

Schrik niet herders, weest welgezind,
laat uw schaapkens in die valleien,
schrikt niet herders, weest welgezind,
daar gij eerst uw Verlosser vindt.

't Is geboren, het godd'lijk kind
komt herders, speelt op uw feestschalmeien
't is geboren, 't godd'lijk kind
dat ons allen zo teer bemint.

't Is geboren, het godd'lijk Kind
komt herders, speelt op uw feestschalmeien
't is geboren, 't godd'lijk Kind
dat ons allen zo teer bemint.

In een stal ligt dat godd'lijk Kind,
op wat stro moet 't Zijn leden spreien
In een stal ligt dat godd'lijk Kind
waar Zijn moeder 't in doekjes windt.



't Is geboren, het godd'lijk kind
komt herders, speelt op uw feestschalmeien
't is geboren, het godd'lijk kind
dat ons allen zo teer bemint.

- volgende vieringen via Zoom -

Agapé Woord van het Jaar

(voor leden)

donderdag 31 december 2020, 10.00 uur

vanuit Coffs Harbour, NSW
LET OP DE TIJD: NL 10am | WA 5pm | SA 7.30pm |
NSW/VIC 8pm | NZ 10pm

Driekoningen Agapé Viering

zondag 10 januari 2021, 10.00 uur
vanuit Eefde, Nederland

www.rosaveritas.nl/online-vieringen
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